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In stilte bereiden wij ons voor 

 
Pianomuziek 
 
Welkom, Aanvangswoord 
In de evangelie-lezing van deze zondag staan drie dingen centraal: 
vriendschap, vreugde en liefde. Daarbij stelt de Heer zichzelf op de 
voorgrond. Niet wij kiezen Hém als vriend uit, maar Hij óns! Hij wil 
ons aansteken met zijn eigen vreugde. En Hij wil ons de liefde 
binnentrekken die Hij en de Vader voor elkaar hebben. Dat is een 
boodschap die effect wil hebben op ons dagelijks leven, 
bijvoorbeeld als wij ons druk maken om de klimaatcrisis. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 

Intochtslied  Psalm/lied 66:1,5 

 

Bemoediging 
 

Drempelgebed  

Goede God, nu wij vanuit de drukte van het moderne leven de rust 
van de eredienst over ons willen laten komen, bidden wij U:  
schep ruimte in ons hart en hoofd voor de ontmoeting met U en 
elkaar; 

vergeef ons en neem van ons af wat daarbij stoort en blokkeert; 
zie ons aan in genade en vriendelijkheid, 
en leid ons binnen in uw licht, 
door Jezus Christus onze Heer. 
Amen. 

 

Kerk van de Eenheid in Christus 
Son en Breugel 

Zondag 5 mei 2024 
 

Orde van dienst 
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Zingen  lied 281:1,5,9,10 

 

Kyriëgebed 

 

Kyrie – lied 367b 

 

Glorialied  lied 304:1,2,3 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing     Jesaja 45:15-19 

  

Zingen  Psalm/lied 105:3 

 

Tweede lezing  Johannes 15:9-17 
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Acclamatie  lied 339a 

 

Overdenking 

 

Muziek 

 

Zingen  lied 791:1,2,4,6 

 

Toelichting op de collecte 

Collectedoel: Oekraïne: noodhulp en steun voor inwoners en 
ontheemden 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. N000721 

 

Gebeden 

Onze vader 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
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dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen 

 

Slotlied  lied 422:1,2,3 

 

Zegen 

 

Amen 

 

 

 

 

 
Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
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Intochtslied: Psalm/lied 66:1,5 

 

 
5. Ik kom met gaven in mijn handen. 
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht 
en brengt U, Heer, de offeranden, 
U in benauwdheid toegezegd. 
Brandoffers wil ik U bereiden 
en zoete geuren op doen gaan.  
Ik wil U heel mijn leven wijden: 
aanvaard het, neem mijn offer aan. 
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Lied 281   Wij zoeken hier uw Aangezicht  

 

 
5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 
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Glorialied: lied 304:1,2,3 

 

Componist: Johann Crüger – ‘Lobet den Herren alle, die ihn ehren’ , Dichter: 

Henk Jongerius 

 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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Zingen: Psalm/lied 105:3 
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Zingen: lied 791:1,2,4,6 

 
 

Tekst Sytze de Vries, melodie John Stainer – Love Divine 

 
2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
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Slotlied: lied 422:1,2,3 
 

 
 

Componist Willem Vogel, Dichter Arne Jonges 
 

 
2. Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 


